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Beste leden van de Protestantse Gemeente te Kampen,

Hoe gaat het met u? Wat een lastige tijd is dit voor ons allemaal! De coronacrisis heeft al lange tijd effect
op het leven van jong én oud. Samen dingen doen, daar snakken we allemaal naar. En we zoeken, ook in de
kerk, naar een begaanbare, hoopvolle weg. Continu vragen we ons af: wat kan wel, wat niet? Hoe blijven we
in deze crisis echt bij elkaar en vinden we als gemeente een weg? Dat gaat met vallen en opstaan. Maar toch
is het van groot belang dat we ons samen voor de kerk blijven inzetten. Juist in deze tijd is de kerk heel veel
mensen tot grote steun. ‘

Ook kerkelijke activiteiten kosten geld. De Actie Kerkbalans is in de coronatijd steeds belangrijker ‘
geworden. Enerzijds lopen de opbrengsten — uit collectes en verhuur van gebouwen — sterk terug vanwege

de steeds terugkerende beperkingen. Anderzijds gaat het overgrote deel van de kosten van de gemeente

— voor personeel en energie bijvoorbeeld — gewoon door, corona of J
niet. Maar we willen toch niet dat de kerk het kind van de corona-

rekening wordt?

Daarom wil ik u vrijmoedig vragen deze jaarlijkse Actie
Kerkbalans ruimhartig te steunen. Omdat de kerk ons
allemaal aan het hart gaat!

Ik wens u van harte Gods zegen voor dit nieuwe jaar!

Leo Visser

Voorzitter algemene kerkenraad



Als je iets wilt doorgeven aan jongeren, zul je er eerst voor moeten zorgen dat ze zich met je verbonden

voelen, dat ze weten dat ze ons aan het hart gaan.

Daarom vond ik het een geweldig compliment dat een jongen in de jeugdkerk een nummer van een bekende
zanger liet horen. Hij vertelde dat dat hem terugbracht naar het verdriet dat hij had meegemaakt.

Waar ruimte is voor helden die zich niet hoeven te verschuilen. Waar tranen soms pareltjes zijn van
vriendschap. Kom daar maareensominde gemiddelde jongeren-ontmoetings-plek! Enlachenenloltrappen,

dat kunnen we ook.

En dat is dan alleen nog maar de jeugdkerk! Anderen kunnen net zo'n verhaal schrijven over de oppas op
zondag, de kindernevendienst, de catechese, de ontmoetingsdiensten... Daar hebben we heel veel voor
over, hoop ik! En dat kunnen we laten zien in de komende Actie Kerkbalans.

Waarom? Omdat ik hoop dat onze kerk een kerk blijft waar jongeren een plek hebben. Waar 'Huub’ niet per
definitie ‘Oosterhuis’ hoeft te zijn, maar ook een keer 'Van der Lubbe’ mag wezen. Een levende kerk met

toekomst!
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Eens in de maand komt er een grote groep tieners naar het Stroomdal. Mijn verlangen voor hen is dat er

aandacht voor ze is, dat ze zich bij ons kunnen ontspannen en gemotiveerd worden om na te denken over
het leven van en met Jezus. Dat is wat ik wil doorgeven aan de tieners: een open houding en Gods liefde

voor hen.

Tieners groeien op in een gekke, bizarre tijd... Hoe belangrijk is het dan dat wij een stukje oplopen met de
jeugd! En hoe mooi is het als je voldoende budget hebt omdat de gemeente dit ondersteunt.

DE JEUGD IS ,DE KERK VAN DE TOEKOMST,

ledere avond met tieners is voor mij een pareltje. Meestal zijn het die verrassende gesprekjes: een nieuwe
tiener die op je pad komt, of juist even aandacht voor dat meisje waarvan je de thuissituatie wél kent.
Gewoon gezelligheid en lekkers bieden, voor ze bidden (soms met hen, en soms pas als ik thuiskom) en
iets delen van wat God gedaan heeft en doet!

Mijn wens voor de jeugd is dat ze de juiste richting zullen vinden in hun roerige leven. Ik hoop dat het
jeugdwerk daarin een beslissende rol zal spelen. Ik wens hen toe dat ze mogen weten dat ze geliefde
kinderen van God zijn, dat ze veilig zijn bij Hem. En ik hoop van harte dat ze eens het stokje overnemen!



Wat me altijd opvalt in de kerk, is hoe veel er kan gebeuren met weinig budget. Ik denk dat dat komt
doordat heel veel mensen er veel tijd in steken. We beseffen: we hebben goud in handen.

DE JEUGD IS GOUD,

en

Maar de oudere generaties hebben ook iets waardevols dat ze graag doorgeven.

Daarom is er extra aandacht voor de ontmoeting van jongeren. Zodat zij samen kunnen leren wat

het betekent om Jezus te volgen. We helpen ze om op hun niveau de Bijbel te lezen en erover door te
praten. Beginnend bij de peuterkerk, groeiend naar de kinderkerk en tienerkerk. Om daarna ook eigen
verantwoordelijkheid te nemen in de gemeente, want er komt een dag dat zij de oudere generaties zijn die
iets door te geven hebben.

Laten we zorgen dat het budget er is, zodat we een gemeente kunnen blijven waar de jongeren zich thuis

voelen en waar ze samen met de andere generaties kunnen groeien in geloof. Helpt u mee?




Begrote uitgaven
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€734.000 €304.000 € 213.0(

Begrote inkomsten

<

€ 810.000 € 160.000 € 199.000

Negatief
verschil

€82.000

Wist u dat meer dan 1200 gemeenteleden hun bijdrage aan Actie Kerkbalans
digitaal regelen? En digitaal geven dit jaar nog eenvoudiger is gemaakt?

Ga naar kerkbalans.pgkampen.nl en ervaar het zelf!




